
 
Bestuursverslag Stichting Mananochoja 2022 
 
Bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Mananochoja bestaat uit:  
Corry Duindam - voorzitter 
Theo Stroet – penningmeester 
Peter Mayenburg - secretaris 
Ria Roessen - bestuurslid 
Monique Onink – bestuurslid 
Marie-José Olsthoorn - bestuurslid 
 
 
Doel 
 
De Stichting Mananochoja heeft ten doel het helpen bereiken van wereldvrede door middel van: 
      ● het ontwikkelen van innerlijke vrede; 
      ● het vinden van de weg van de ziel; 
      ● het helpen verruimen van het menselijk bewustzijn; 
      ● het stimuleren van juiste menselijke verhoudingen en goede wil; 
      ● het bevorderen van het werken aan eenheid in denken, handelen en spreken, waardoor de       
         mensen worden teruggebracht naar de Ene waarheid, de Bron waaruit alles is ontstaan; 
      ● het respecteren en eerbiedigen van godsdiensten en andere geestelijke stromingen; 
      ● het stimuleren van het leven in harmonie met mens, dier, plant en mineraal; 
      ● het uitdragen van de onsterfelijkheid en een eeuwig voortbestaan; 
      ● het uitdragen van het voortkomen uit die Al-Ene Bron van het mineralen-, het planten-, het  
         dieren- en het mensenrijk, alleen verschillend in graden van bewustzijn; 
      ● het bevorderen van de eigen goddelijk genezende- en creatievermogens van de mens, het   
         zelf leren denken en handelen; 
      ● het bewerkstelligen van het denken met het hart als verbindingsschakel tussen de aardse en     
         de geestelijke wereld, 
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Bestuurlijke voornemens 

De Stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door:  

 ● het geven van spirituele bewustwordingsavonden; 
 ● het begeleiden van individuele personen bij hun geestelijk bewustwordingsproces; 
 ● het geven van cursussen in geestelijke bewustwording, ook in samenwerking met anderen  
    organisaties; 
 
 
 
 
 



 
     ● het zijn van een kanaal van liefde en goede wil als werkend beginsel van de vrede; 

● het geven van Avatar, een communicatietraining voor geestelijke bewustwording en  
   ontwikkeling van de eigen creatievermogens; 
● het oprichten van een spiritueel lichthuis/annex esoterische school, waar door middel van  
   meditatie, stilte en harmonie de geestelijke en lichamelijke gezondheid kan worden  
   bevorderd; 
● het aanmoedigen van het gebruik van natuurlijke geneeswijzen en gezonde voeding; 
● het geven van spirituele stervensbegeleiding; 
● het bevorderen van het geloof in de Ene universele waarheid; 

en het aanwenden van alle wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen bevorderen. 
 
In het afgelopen jaar 2022 heeft Stichting Mananochoja de volgende bijzondere activiteiten 
gehouden om haar doel te bereiken: 
      ● First Sphere meditatiecursussen van The Bright Path; 
      ● Familievoorstelling Er was eens een zieltje 
      ● Klankschaalligmeditatie;   
      ● Familieopstellingen; 
      ● Cursus Jezelf Grenzeloos Liefhebben; 
      ● Speciale bewustwordingsavonden over Bij Jezelf Blijven; 
      ● Cursus Inwijding, Geboorte in het Christusbewustzijn; 
      ● Cursus De Weg van het Christusbewustzijn; 
      ● Bewustwordingsavonden 
      ● Meditatieavonden 
      ● Mantra zingen 
      ● Lachmeditatie 
       
 
Vermogen 
 
Het vrije besteedbare vermogen van de stichting staat ter vrije beschikking met als doel het 
ondersteunen van organisaties en goede doelen die de kwetsbaren in de wereld opvangen en 
naar een beter leven leiden, waardoor de rijkdom gedeeld wordt. 
 

Beleggingsbeleid 

Stichting Mananochoja heeft geen verder beleid ontwikkeld met betrekking tot het 
beleggingsbeleid van overtollige middelen. 

 

Naaldwijk, 1 juni 2023 

 

 

C.J.M. Duindam 


